ORDE VAN DIENST

zondag 18 juni 2023

aanvang 10.00 uur
Michaélkerk Leersum

Orgelspel
Begroeting en mededelingen

Zingen :

Voorgangster : The Lord is my light, and my salvation
Whom shall | fear,

Whom shall | fear ?

Allen : NLB 27 : 1,2

Voorgangster : The Lord is my light, and my salvation
Whom shall | fear,
Whom shall | fear ?

Lezen : Genesis1:1-5

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

De aarde was woest en doods, en duisternis lag over de oervloed,

maar Gods geest zweefde over het water.

God zei : ‘Er moet licht komen, en er was licht.

God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis;
het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.

Het werd avond en het werd morgen.

De eerste dag.

Voorgangster zingt groet : (NLB 287 : 1)
Rond het licht dat leven doet

groeten wij elkaar met vrede;

wie in voor- of tegenspoed

zegen zoekt, mag binnentreden,

bij de Heer zijn wij hier thuis,

kind aan huis

Allen zingen : (NLB 287 :5)
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt :
God is goed.

Bemoediging :



VG: Onze hulp komt van God.
Met Hem is het allemaal pas goed begonnen

ALLEN: HEMEL EN AARDE
LICHT IN HET DONKER

ORDE IN DE CHAOS

MENSEN DIE OP ADEM KOMEN

VG: Als wij op weg gaan door het leven

door het donker naar het licht.

ALLEN: GAAT HIJ MET ONS MEE.

VG: In zijn naam wensen wij elkaar

ALLEN: VREDE EN ALLE GOEDS. AMEN

Zingen : Kom Schepper God, o Heilge Geest, NLB 670 : 1,2,3,6
Inleiding op de dienst

Zingen : Om licht ben ik gekomen
( melodie lied 246 NLB )

Om licht ben ik gekomen

een veilig onderkomen,

om ogen, die mij zien;

de last van lang geleden,

de sporen in het heden,

iemand die mij verstaat misschien.

Van vrijheid wil ik horen,

als nieuw worden geboren,
uit angst en vrees vandaan.
Geroepen naar vermogen,
te hopen, te geloven,

en liefdevol mijn weg te gaan.
Kyriegebed

Zingen : Waar de mensen dwalen in het donker,
NLB 286 : 1,2,3

Kinderen naar nevendienst
Lezen : Johannes 20 : 19 - 23 en Romeinen5:1-5

Zingen : Liefde eenmaal uitgesproken, NLB 791 : 1,2,3,4



Overdenking

Zingen : Zoekend naar licht, NLB 1005 : 1,2,5

Gebeden: Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Zingen Onze Vader (NLB 1006 ))

inzameling van de gaven

Slotlied : Heer, het licht van uw liefde schittert, NLB 289 : 1,3
Zegen :

Ik zegen jou in Jezus' naam Hij bewijst Zijn trouw |k zegen jou in Jezus' naam Hij
blijft bij jou



